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Dit melden u:

Bram DEJAN en Christel VANDEVOORT,

Thomas DEJAN en Elien REMANS,

 Miel

Charlotte DEJAN en Arne CROUGHS,

 Wolf en Billie zijn kinderen en kleinkinderen

Raphaël † en Marie Antoinette † DEJAN-GHEYSEN,

Alfons † en Gaby HEEREN-DUSAR, zijn ouders en schoonouders

Alain en Francine BOUCÏQUÈ-DEJAN, kinderen en kleinkinderen

Marc en Sabine VAN DOORSELAER-DEJAN, kinderen en kleinkinderen

Philippe † en Rosa DEJAN-DIERYNCK, kinderen en kleinkinderen

Jo en Mia HEEREN-MOERS, kinderen en kleinkinderen

Hans en Rita DE CEUSTER-HEEREN, kinderen en kleinkinderen

Annemie † HEEREN,

Tony en Pia HEEREN-DEWAELE, kinderen en kleinkinderen

Albert en Bernadette PLEVOETS-HEEREN, kinderen en kleinkinderen

Trudo en Nicole HEEREN-HOUBEN, kinderen en kleinkinderen

Kris en Reinhilde HEEREN-TULKENS, en kinderen

Vic en Thérèsia NOËLS-CLYMANS, kinderen en kleinkinderen

Ward † BOGAERTS zijn broer, zussen, schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten

De families DEJAN, HEEREN, GHEYSEN en DUSAR.

Liever geen bloemen of kransen maar een gift aan Kishor Nagar op het nummer BE43 4352 0990 0101 

met de mededeling: ter nagedachtenis van Marc Dejan.

Condoleren: www.uitvaartzorg-eraerts.be

Wij nemen afscheid van

de heer

Marc Dejan
Echtgenoot van wijlen mevrouw Myriam HEEREN

Geboren te Izegem op 21 oktober 1946 en overleden te Oostende op 10 februari 2022.

leraar

De afscheidsviering waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd zal plaatshebben in de aula van Uitvaartzorg Eraerts,
Kazelstraat 31 te Sint-Truiden, op donderdag 17 februari 2022 om 11.15 uur,

gevolgd door de bijzetting van de urne in het columbarium.

Samenkomst in de aula vanaf 11.00 uur.

Gelegenheid tot groeten in het funerarium Eraerts, Kazelstraat 31 te Sint-Truiden,
woensdag 16 februari van 18.30 tot 19.00 uur, ingang 1.

Rouwadres: Houtstraat 85, 3800 Sint-Truiden

Wat we voor onszelf hebben gedaan, sterft met ons.
Wat we voor anderen en de wereld hebben gedaan,

zal beklijven en is onsterfelijk.
(Albert Pike)


